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Mededelingen 

 
Kerkdienst zondag 20 augustus 
Deze zondag start ik met mijn collega Loeki een tweede zomerse prekenserie. 
We lezen de 3 komende zondagen uit het eerste deel van het Bijbelboek 
Nehemia. Dit gaat over de herbouw van de muren en de tempel in de stad 
Jeruzalem na jaren van oorlog en ballingschap.  
Zondag 20 augustus lezen we Nehemia 1. Daar horen we hoe Nehemia geraakt 
wordt als hij hoort van het lijden van zijn Joodse volksgenoten in Juda. Nehemia 
1 is een hartstochtelijk gebed tot God.  Dit gebed is de basis van Nehemia ’s latere 
opbouwwerk. In de dienst is de vraag: Waar laten wij ons door raken in alles wat 
er nu gebeurt in onze wereld? En wat betekent daarin voor ons het gebed? 
Ds. Coby de Haan 
 
Bloemengroet 
De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente en ter bemoediging 
naar de heer Piet Zwaan. 
 
Aandacht voor elkaar 
Mw. Bais-Oosterhoff mag terugkijken op een voorspoedige operatie aan haar pols 
en revalideert op dit moment in de Engelenburgh.  
Mw. Hestrine Capelle-van Dijk heeft helaas het bericht ontvangen dat 
behandeling rond haar ziekte niet meer mogelijk zal zijn. Een bericht dat diep 
raakt. Ons meeleven en gebed gaan uit naar haar en haar dierbaren. 
Ds. Loekie van der Laan 

Mw. Froukje Mentink heeft na een val met de fiets een heupoperatie ondergaan. 
Zij is inmiddels weer thuis. We wensen haar beterschap. 
Piet Zwaan is na een succesvolle bypassoperatie weer thuisgekomen uit het 
ziekenhuis. Hij zal verder moeten herstellen en revalideren. We zijn dankbaar met 
Piet en Maaike, dat het goed gaat. 
Ds. Coby de Haan 
 
Brochure najaar en winter V.I.S. 

Als u de data alvast wilt reserveren dan kunt u deze lezen in de brochure. U kunt 

de brochure ook vinden via www.petrakerk.nl.  
 

Zondagsbrief 

5e jaargang, nummer 12 

 
Zondag 20 augustus 2023 
Kleur van de zondag: groen 
 

https://www.petrakerk.nl/uploads/klant270/files/VIS%20Flyer%20najaar%20'23.pdf
http://www.petrakerk.nl/
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Zondag 20 augustus is de diaconale collecte bestemd voor Stichting Bunjad 
Stichting Bunjad is opgericht in 2010 en wil bijdragen aan het vergroten van de 
maatschappelijke zelfredzaamheid van de minderheden in Pakistan. Daarbij 
wordt gebruik gemaakt van bestaande contacten met personen die langere tijd in 
Pakistan wonen en de nationale taal van het land, het Urdu, in woord en geschrift 
beheersen. Daardoor is verzekerd dat de projecten die de stichting steunt, 
daadwerkelijk aansluiten bij de behoeften van de bevolking. Het gaat daarbij 
vooral om projecten die de kansen van de bewoners van achtergebleven wijken 
in grote steden en van afgelegen dorpen kunnen vergroten. Het doel is om met 
een zo klein mogelijk budget een zo groot mogelijk maatschappelijk effect te 
bereiken. 
 

 
 
Pakistan is een islamitisch land met een Grondwet waarin de godsdienstvrijheid 
is vastgelegd. In de praktijk worden etnische en religieuze minderheden echter 
behandeld als tweederangsburgers. Doordat ze minder goed zijn opgeleid en 
vaak slecht georganiseerd, hebben die minderheden moeite om hun 
maatschappelijke positie te verbeteren. Stichting Bunjad ondersteunt projecten 
die bijdragen aan een verbetering van het onderwijs en de organisatie van 
minderheden in Pakistan. Het huidige contact van de stichting met een persoon 
in Pakistan heeft een kerkelijke achtergrond. Daardoor maakt de stichting vooral 
gebruik van christelijke organisaties. De stichting maakt echter geen onderscheid 
naar ras of geloof. 
Met uw bijdrage aan de collecte steunt u het werk van de Stichting Bunjad. Van 
harte aanbevolen! 
 
Samen Eten in het Trefpunt 
Elkaar ontmoeten, jong en oud, tijdens een 
gezellig diner. Deze maaltijd wordt verzorgd door 
vrijwillige koks. Hoofdgerecht, nagerecht en 
koffie, soms voorgerecht of soep. Wanneer je 
vegetarische eet kan je dat aangeven en daar 
wordt rekening mee gehouden. Wanneer u graag 
mee wil eten, maar u hebt geen vervoer, dan kunt 
u dat melden wanneer u zich inschrijft.  
Vrijdag 25 augustus 2023 aanvang 18 uur, welkom vanaf 17.30 uur, ingang aan 
de Dennenlaan. De kosten bedragen 5 euro per persoon.  
Opgeven kan (bij voorkeur via mail) tot en met dinsdag 22 augustus 2023 via e-
mail zw-samen-eten@pkn-veenendaal.nl of bellen naar Tonny van Woerkom-
Beumer (0318) 521 391. 
 

mailto:zw-samen-eten@pkn-veenendaal.nl


3 

 

Startweekend 
 

 

 Zaterdag 9 september 
 10:00 - 
 14:30 

Kringloop- en kleedjesmarkt met kleding, 
boeken, en spelletjes. En voor gezelligheid, 
kopje koffie, thee of limonade met wat lekkers 
of hartigs. 

 

 16:30 - 
 19:00  

Gemeentebarbecue voor ontmoeting en als 
voorbereiding op de gemeentereis van 
zondag. 

 Zondag 10 september 
 09:30 - 
 10:30 

Startdienst: Ga je mee? Samen onderweg in het voetspoor van Jezus, 
in geloof, hoop en liefde. 

 10:30 - 
 11:00  

Even napraten over de dienst onder het genot van een kopje koffie, 
thee of glaasje limonade met wat lekkers. 

 11:00 - 
 12:15 

Muzikale reis: cantor Guus Fennema neemt ons mee op een muzikale 
reis om kennis te maken met verbindend vieren. 

Geloofsreis: onder begeleiding van onze pastores wandelen we door 
het labyrint van ons geloofsleven en staan stil bij de belangrijke 
momenten. 

 11:15 - 
 12:45 

Tijdens de anderhalf uur durende Stadswandeling door het oudste 
gedeelte van Veenendaal vertelt Jaap Pilon over Veenendaal met vele 
onbekende anekdotes over inwoners en hun kerken. 

 12:15 - 
 13:30 

Lunch. Moe maar voldaan schuiven we aan tafel voor een gezamenlijke 
lunch waarmee we het startweekend afsluiten. 

Aanmeldformulieren op de website www.petrakerk.nl. 
 

Vrijwilligers! Het startweekend is voor en door onze gemeente en daarvoor 
hebben we jullie nodig om al deze activiteiten te bemensen. Meld je aan op 

zw-actief@pkn-veenendaal.nl. 

http://www.petrakerk.nl/
mailto:zw-actief@pkn-veenendaal.nl


4 

 

Kerk met Stip 
Onderstaande brief kregen we als gemeente ZuidWest van de vereniging Kerk 
met Stip. Iedere aangesloten kerk betaalt jaarlijks ongeveer € 200 als donatie. In 
de brief worden ook twee activiteiten genoemd. Belangstelling? U kunt zich 
opgeven bij de commissie Kerk met Stip via zw-kerkmetstip@pkn-veenendaal.nl. 
Arend Vleeming, contactpersoon Kerk met Stip 
 

 
Kerken met Stip  www.kerkenmetstip.nl                                        
ds. Jan Eerbeek, bestuurlijke zaken, 06-51 36 27 83,j.eerbeek@planet.nl  
Ikenius Antuma, diaconaal pastor, 06-13 55 29 54, kerken.met.stip@gmail.nl 
 

Aan: PKN-gemeente Petrakerk 
 Veenendaal  

Den Haag, 7 augustus 2023  
Geachte gemeente, 
 
Graag willen wij u heel hartelijk danken voor de bedragen die uw kerk heeft 
overgemaakt voor 2022 en 2023 voor het werk van Kerken met Stip. Wij stellen het 
bijzonder op prijs dat u met ons verbonden bent en ons werk financieel mogelijk 
maakt. Wij voelen ons daardoor bijzonder gesteund. 
Wij werken met elkaar aan verbinding met mensen die een steuntje in de rug nodig 
hebben om perspectief te zien. Het is mooi om zo in de praktijk te zien wat het 
evangelie betekent. Momenteel zijn in ons landelijk verband zo’n 40 mensen in contact 
met onze diaconaal pastor of met vrijwilligers van Kerken met Stip. Door onze 
nieuwsbrieven houden wij u over onze concrete activiteiten op de hoogte. Zo kunt u 
ook zien hoe de bijdragen van de kerken zo direct mogelijk voor de doelgroep worden 
ingezet.  
 
Graag vragen wij ook nog even uw aandacht voor de volgende twee punten.  
1. Op woensdag 27 september a.s. houden wij ons grote landelijke symposium in 

Utrecht. Daarvoor heeft uw kerk ook een aankondiging ontvangen. We sturen 
deze nog even in de bijlage mee. De aanmeldingen lopen gestaag binnen. Voor 
zover wij kunnen nagaan hebben wij van u nog geen aanmelding ontvangen. Het 
thema is belangrijk voor de nieuwe ontwikkeling van Kerken met Stip, en daarom 
hopen we dat ook uw kerk daarbij aanwezig kan zijn met een vertegenwoordiging. 

2. Graag willen wij in alle Stip-kerken één of meer getrainde vrijwilligers hebben, die 
beschikbaar is als er een vraag naar een koppeling is. Daarom bieden wij 
regionaal de komende tijd trainingen voor vrijwilligers aan. Het is een dag-training 
op een zaterdag, gericht op het maken van verbinding met mensen in een sociaal 
kwetsbare positie. We gebruiken daarvoor een trainingsmodel dat bij het My Home 
project in Borger-Odoorn zijn succes heeft bewezen. De eerstkomende training 
wordt gegeven op zaterdag 28 oktober in Den Haag (locatie vlakbij het Centraal 
Station). Wij hopen dat vanuit uw kerkgemeenschap ook één of meer vrijwilligers 
aan de komende trainingen wil deelnemen. Indien er belangstelling is voor deze 
eerste training in Den Haag, wilt u dat dan aan ons doorgeven?  

 
Met hartelijke groet,  
 
ds. Jan Eerbeek, voorzitter 
 

mailto:zw-kerkmetstip@pkn-veenendaal.nl
http://www.kerkenmetstip.nl/
mailto:j.eerbeek@planet.nl
mailto:kerken.met.stip@gmail.nl
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Bericht van de boekentafel  
De zomerstop is voorbij! Vanaf deze zondag staat de tafel weer met een ruim 
aanbod aan boeken voor U klaar. Nieuw op tafel zijn: 
“Wormmaan” van Mariken Heitman. Het was het winnende boek van de Libris 
Literatuurprijs 2022. 
“De heks van Anjum” door Margriet Brandsma, journalist en auteur. Zij werpt 
nieuw licht op de pensionmoorden in het Friese Anjum in 1997. 
Wanneer U een boek wilt aanschaffen dat er niet ligt, willen wij dat graag voor U 
bestellen. 
Namens de boekentafelgroep, Dick Vogelezang 
 
Heilig Avondmaal 
Na de Corona tijd is goedkeuring gekomen van de PKN dat het Heilig Avondmaal, 
indien gewenst, weer gevierd kan worden zoals voor Corona. Wij willen jullie 
meedelen dat wij as Heilig Avondmaal opnieuw gaan vieren met de grote bekers 
en kleine bekertjes. 
Wij hopen u 29 augustus weer de gelegenheid te geven hiervan gebruik te maken. 
De diaken zal u bij de tafels een grote beker aanbieden met zowel wijn als 
druivensap. Ook is er een tafel met kleine bekers wijn en druivensap die u ook 
aangeboden wordt door de diaken. Het overige blijft zoals het altijd al was.  
De Diaconie 
 
Kijkcijfers zondag 13 augustus 2023 
Direct: 111 Opname: 64 
 
 
 
 
 
 

Deze mededelingen, de orde van dienst en de agenda zijn ook 
te vinden op de website van de wijkgemeente ZuidWest 

www.zuidwest.pkn-veenendaal.nl. 

Op deze website kunt u zich ook aanmelden voor de 

Digitale nieuwsbrief. 

De dienst later nog eens beluisteren, en bekijken, kan ook op 
www.kerkdienstgemist.nl.  

Berichten voor de volgende zondagsbrief kunnen tot uiterlijk 
woensdag a.s. worden verstuurd naar 

zw-communicatie@pkn-veenendaal.nl. 
 

 

http://www.zuidwest.pkn-veenendaal.nl/
http://www.kerkdienstgemist.nl/
mailto:zw-communicatie@pkn-veenendaal.nl

